
HOSANNA, HOSANNA! 
 

 
 

 
Het gaat zoals Jezus  
gezegd heeft 

 
 
 

 
 
Het ezeltje staat er! Jezus gaat op het ezeltje zitten 

en zo gaan ze Jeruzalem in.  

 
 
 

 
 
Er komen steeds meer ... 

 
 
 

 
 
... mensen kijken.. 

 

 
Ze zijn heel erg blij. 

 
Ze juichen en zingen 

en zwaaien met palmtakken. 
Ze roepen: hosanna, hosanna 

 
Kleurbijbel Lucas 19, 29-41;Johannes 12, 12-19  
 



VOOR DE LAATSTE KEER SAMEN AAN TAFEL 
 

 

De avond van het  
Pesachfeest begint ...... 

 

 
Waarom is deze avond  
zo anders ,  
dan andere avonden? 

 

Omdat we vieren dat God  
ons bevrijd heeft uit Egypte. 
Daarom komen we  
hier bij elkaar. 

 
 
 

 
 

De tafel is gedekt. 

 

 
 
 

Er staat brood en wijn. 

 

 
Ook Jezus gaat aan tafel  
met zijn leerlingen. 

 
Jezus zegent het brood en de wijn en geeft ze aan zijn leerlingen: 

“Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. 
Doe dit tot mijn gedachtenis”. 

Kleurbijbel Matteüs 26, Marcus 14, Lucas 22, Johannes 13 
  



AAN HET KRUIS MET HEM! 
 

 
 

 
Jezus wordt door soldaten gevangen genomen. 

 

 
Alle leerlingen van Jezus 
vluchten weg 

 
 
 

 
Zelfs Petrus zegt: 

 
 

 
 
Nee, die man ken ik niet 

 

 
 
De haan kraait.  
Petrus schrikt.  
Oei, Jezus heeft me gezegd, 
dat ik zou zeggen: 
Ik ken die Jezus niet! 

 

Jezus komt voor de 
hogepriester Kajafas 
koning Herodes 
en landvoogd Pilatus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niemand kan schuld  
in Jezus vinden, maar Hij  
wordt toch veroordeeld 
tot de kruisdood.  

Kleurbijbel Mateüs 26 en 27, Marcus 14 en 14, Lucas 22 en 23, Johannes 18en 19  
  



HET LEGE GRAF 
 

 
 

 
Jezus is dood.  
De vrouwen huilen. 

 

 
 
Jozef van Arimathea  
vraagt Pilatus 

 

 
of ze Jezus’ lichaam  
in een graf mogen leggen 

 
 
 
 
 
Jozef van Arimathea 
heeft al een mooi graf  
voor zichzelf laten maken.  
Hier legt hij  
Jezus lichaam in. 
 

 

 
Hij zorgt er voor dat het graf 
van Jezus met een grote steen 
afgesloten wordt. 

 
De vrouwen willen kruiden 
brengen,  
maar moeten wachten 
tot de sabbat voorbij is.  
 

 

 
Op zondag vinden ze het graf leeg!  
‘Zoek de levende niet bij de doden’, zegt de engel. 

 

 

Jezus leeft! 

Kleurbijbel Johannes 20  
Lay out, bewerken tekeningen en tekst: Bettineke van der Werf 


